medisch centrum

Spirituele Zorg

Geestelijke en spirituele zorg

Advies en begeleiding

Een ingrijpende gebeurtenis

Als u in aanraking komt met een ziekte en de behandeling daarvan kan dit verwarring
en onzekerheden met zich meebrengen.

leder mens reageert daar op zijn eigen manier op: met ongeloof, angst, verdriet,
berusting, boosheid of onmacht. Misschien probeert u met alles wat u meemaakt op
dezelfde manier door te leven als voorheen.

Het proces kan ingrijpend zijn en veel invloed hebben op uw leven en dat van uw
naasten. De vanzelfsprekendheid en begrijpelijkheid van het leven kunnen wegvallen
en daarmee uw gevoel van bestaanszekerheid.

Levensvragen

Wanneer de vanzelfsprekendheid van het leven wegvalt roept dit niet alleen
gevoelens en emoties op, maar ook vragen. Naast medische en praktische vragen,
roept het ook vragen op die raken aan diepere lagen van uw bestaan, zogenaamde
levens- en zingevingsvragen en ethische vragen:

e Waarom moet mij dit overkomen?

Wat heeft dit nog allemaal voor zin?

Wat beteken ik nu nog voor anderen?

Wil ik wel beginnen of stoppen met de behandeling?

Waar haal ik de moed en de hoop vandaan?

Is mijn leven van betekenis geweest?

Wat is voor mij op dit moment belangrijk in het leven?

Wat betekent mijn geloof nu voor mij?

Vanuit de vragen ontstaat vaak een zoektocht naar antwoorden, nieuwe
betekenissen, zin en waarden.

Spirituele zorg

Elk mens gaat op zijn eigen manier om met zijn ziekte en zijn zoektocht naar een
begaanbare weg met mogelijk nieuwe levenszin. Sommigen vinden zelf en met de
steun van hun naasten een manier hiervoor, anderen lukt dit minder.

Een gesprek met onze spiritueel zorgverlener kan ondersteunend zijn bij dit proces.
Zij zijn opgeleid om mensen te begeleiden in moeilijke levensperiodes.

Een spiritueel zorgverlener begeleidt patiénten en/of hun naasten in de zoektocht
naar invulling van eerdergenoemde betekenissen en waarden.
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Hierbij gaat het meer om het verhelderen dan om het geven van antwoorden. Samen
zoeken naar kwaliteit van leven die op dat moment bij u past.

In aansluiting op uw kijk op het leven kunt u “op verhaal komen”, toegroeien naar een
beter zelfbestaan en een nieuw levensperspectief.

Het kan ook zijn dat u leert omgaan met een naderend

levenseinde. De spiritueel zorgverlener kan in dit proces voor kortere of langere tijd
samen met u zoeken naar bronnen van hoop en kracht.

Ook wanneer u gewoon eens wilt kennismaken met de spiritueel zorgverlener kunt u
contact opnemen.

Stiltecentrum

Het stiltecentrum is een ruimte waar patiénten, hun naasten en de eigen
medewerkers zich voor een moment kunnen terugtrekken. In deze ruimte vindt u
rust, stilte en een veilige sfeer. U kunt zich hier richten op alles wat in u omgaat aan
gedachten, emaoties, levens- en zingevingsvragen.

Het stiltecentrum is dag en nacht geopend en bevindt zich op de begane grond in de
centrale hal (Route 19, naast de apotheek).

Behoefte aan een gesprek?

Uw behandelend arts kan na overleg met u een consult uitschrijven voor een gesprek
met de spiritueel zorgverlener.

Wanneer u rechtstreeks in contact wilt komen met een spiritueel zorgverlener, dan
kunt u hen ook zelf bellen.

De gesprekken vinden plaats op uw kamer of in de spreekkamer van de Spirituele
Zorgverleners. Route 19, links van het Stiltecentrum op de begane grond.

Als u op een later moment geestelijke verzorging wenst, kijk dan op
https://palliaweb.nl/netwerken-limburg/patienten-en-naasten/centrum-voor-

levensvragen
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Contact

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen, neem dan gerust contact
met ons op.

Stiltecentrum - Routenummer 19
Spreekkamer - Routenummer 19 - links naast het Stiltecentrum

Spirituele zorgverleners

Drs. Kasper Meulesteen
Spiritueel zorgverlener Oncologie & Palliatieve Zorg
& 077 32069 29 X kmeulesteen@viecuri.nl

Drs. Marleen Moors

Spiritueel zorgverlener Oncologie & Palliatieve Zorg
Moreel consulent | Filosoof

@ 0773206921 [< mmoors@viecuri.nl

Drs. Willem van Lierop

Spiritueel Zorgverlener Intensive Care en Geboortecentrum
Zorgethicus

@ 077 32057 73 < wvlierop@viecuri.nl

VieCuri Medisch Centrum

Locatie Venlo
Tegelseweg 210
5912 BL Venlo
@&(077) 32055 55

Locatie Venray
Merseloseweg 130
5801 CE Venray
@ (0478) 52 22 22

Meer informatie www.viecuri.nl

Bekijk uw medische gegevens op www.mijnviecuri.nl
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